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Waarom reizen we eigenlijk?

De reiziger kent vele gedaantes. We reizen voor de lol, op zoek naar roem, naar
geld, een avontuur, een carriere of een nieuwe blik op de wereld, of we willen
die wereld verbeteren. We hebben een onstilbare reislust, zijn nieuwsgierig of
simpelweg op de vlucht.

Maar wat reizigers ook zijn, het zijn mensen die grenzen overschrijden, in elke
zin des woords, soms letterlijk, vaak figuurlijk, en ze hebben een grote gemene
deler: ze hebben een verhaal te vertellen. Die verhalen, van de derde eeuw v.C,
tot vandaag verzamel ik.

Ze geven een gevarieerde en unieke inkijk in vele eeuwen reishistorie. Over
ontdekkingsreizigers, zeeschuimers, toeristen, sportfanaten, avonturiers en
gelukszoekers. Vandaag 7 verhalen, een korte indruk.
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